
 
Ideeën en bemoedigingen voor gewonde helpers 

verbonden met een heelmakende God 
 

 
STIL EN VERBORGEN 
 

stil en verborgen 
was daar het geheim; 
Jezus gestorven 
Zijn lichaam voor ’t mijn 
 

de schepping wacht 
gelaten en geschokt 
met open graven 
en scheuren in haar korst 
 

niemand had dit echt verwacht; 
bloed en water 
stille dagen 
pijn van Zijn herinnering 
 

een dode God, 
waar is Uw kracht? 
 

Hij daalde af in doodse diepte 
Goddelijk, in al Zijn kracht 
verkondigend, barmhartig 
de sleutels kwamen in Zijn macht 
 

En toen, Maria 
de eerste die Hem zag 
‘Rabboeni ‘, ‘Meester !’ 
haar hart dat opnieuw brak 
 

ze valt voor Hem neer 
en klemt zich aan Zijn voeten 
maar Hij zegt: ‘ga het nieuws vertellen, 
verkondig dit geheim 
en Ik zal altijd, maar ánders, bij je zijn. 

 
 

Olga 
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